
 
Stichting Mercy – Hart voor Nigeria 
Evenaar 27, 3067 DA Rotterdam  
 
Rotterdam, 31 januari 2026 
 
Vrienden van Mercy, 
 
 
Alweer de eerste nieuwsbrief van 2026. Het is onze hartelijke wens dat u/jij die dit leest de zegen 
van de HEERE mag ervaren voor dit nieuwe jaar in het persoonlijk leven.  
 
Hartelijk dank! 
We zijn verwonderd over de vele giften die wij ontvingen in de laatste maand van het jaar 2025.  

Zeer veel dank aan allen die stichting Mercy daarmee bedachten. 
Ontzettend gewaardeerd!  Bovenal dank aan de HEERE Die harten 
neigde. Hiermee stelt u/jij ons in staat om dit liefdeswerk voort te zetten, 
zelfs uit te breiden! Nooit eerder kregen we zoveel gestort op de 
bankrekening van stichting Mercy. Echt zeer bemoedigend! 

 
Op woensdag 31 december verkochten we voor het eerst ook oliebollen en appelbeignets met 
daarbij diverse andere producten. Onder andere huisgemaakte appelmoes. Deze was gemaakt 
en geschonken door Helma Buurveld. Daarnaast werden ook peren  
in pot en jam, die ingemaakt was door haar schoonmoeder, mevr. 
Buurveld-Groothedde, geschonken. Ook hiervoor hartelijk dank!  
Op die morgen verkochten we voor €972.25. Via de statussen was  
er nog een na-verkoop van kaas en fruit. Dit leverde een extra ver- 
koop op van €436,85. In totaal werd er dus voor €1.409,10 verkocht.  
Dat was boven verwachting. Veel dank aan allen die hieraan bijge- 
dragen hebben waarbij we ook de vrijwilligers van ´Beste Bol´ betrekken die de oliebollen en 
appelbeignets bakten tegen kostprijs. Hartelijk dank! Wij kregen complimenten over de kwaliteit! 
Ook dank aan Matthias van de Werken die trompet speelde tijdens de verkoop! Heel mooi!  
 
Bemoediging: Schoonzussen in actie 

Zonder ooit dit gevraagd te hebben krijgen we bemoedigingen van 
diverse kanten. Zo ook van een aantal schoonzussen.  
 
Eén van onze schoonzussen naait regelmatig kleding voor mensen die 
haar hierom vragen. Daarvoor vraagt ze geen geld maar, als mensen toch 
wat geven willen, is dat voor het goede doel. Zo ontvingen we deze week 
opnieuw de opbrengst vanuit deze giften pot. Dit keer een bedrag van 
€145,65. Hartelijk dank Gerrie!  
 
Deze week kregen wij ook bewerkte handdoekjes, armbandjes en 
haarbanden van schoonzus Nellie. Alles voor de verkoop voor St. Mercy. 
Dit heeft ze al diverse keren gedaan alsook het maken van kettingen. 
Zeer veel dank Nellie! Echt gewaardeerd! 

     

   Verkoop op oudejaarsmorgen

 

 

Gerrie bezig voor st. Mercy

 

 Nellie bezig voor st. Mercy 

 



     
 
Nieuw: Het inleveren van 2e hands spullen in Capelle aan den IJssel 

 
Eén van de leden van de Mercy Activiteiten Commissie, Bart  
Zuiddam, zet regelmatig diverse 2e hands spullen op Marktplaats  
ten behoeve van onze stichting. Nu ons 2e hands winkeltje gesloten  
is bood hij aan dat eenieder die dat wil spullen, die overcompleet  
zijn of bij een verhuizing vrijkomen, bij hem thuis kan brengen.  
Liefst geen meubelen, uitzonderingen daargelaten. Zie daarvoor  
de aankondiging hiernaast. Veel dank Bart voor dit mooie initiatief  
alsook voor je verkoopactiviteiten via Marktplaats! 
 
 
Weduwen en wezen 
Twee weken geleden kreeg ik meerdere foto´s van het uitdelen van goederen op diverse locaties 
ter ondersteuning van de weduwen en wezen. Hieronder enkele. Het is moeilijk te verwoorden 
wat dit betekent voor hen die zoveel moeten missen. Maar hun dankbaarheid spreekt boekdelen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In de vorige nieuwsbrief stond het één en ander over het sponsoren van deze weduwen en wezen. 
Daarbij stond: Mogelijk een voorbeeld om na te volgen? Voor slechts €10,00 per maand kan een 
weduwe/wees gesponsord worden. Dank voor de reacties die daarop kwamen.  
Om het meedoen gemakkelijk te maken vindt u/jij als bijlage een formulier wat  
eenvoudig ingevuld kan worden en naar ondergetekende retour gestuurd kan  
worden. Dat terugsturen kan ook per mail of via WhatsApp. Wij ervaren het als  
een voorrecht om invulling te mogen geven aan de Bijbelse opdracht om  
weduwen en wezen te gedenken! In Jakobus 1 vers 27 lees ik: ´De zuivere en  
onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen  
bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.´ 
 
 
Op de 1e zondag van januari was er een doopdienst in de kerk van Onuenim Iseke. 
Deze gemeente wordt sinds 2018, dus al 7 ½ jaar gediend door  
ds. Chukwuma Ofor, die in het verleden het evangelie voor het  
eerst hoorde in de gevangenis van Abakaliki. Hoe wonderlijk  
zijn Gods wegen! Op zondag 4 januari jl. werden er 38 volwas- 
senen gedoopt of deden belijdenis van hun geloof. Daarnaast  
werden er 19 kinderen gedoopt op die zondag. De zegen van de  
HEERE mag duidelijk worden ervaren! 
 

 

 

 

 
  

 



 
 
 
Gisteren werd er een ambtsdragers conferentie gehouden in de Nigeria Reformed Church 
Dit is de kerk die uit het zendingswerk van de ZGG ontstaan is. De kerk waar we nog steeds mee 
verbonden zijn en waar ondergetekende destijds naar uitgezonden was. Met velen van hen 
werken wij nu nog samen. Vijftig jaar geleden kwam hier zendeling Commelin voor het eerst. In 
1988 werd de NRC geïnstitueerd en nu werd de conferentie door 241 ambtsdragers bezocht. Het 
thema was naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 t/m 18: ´Verblijdt u te allen tijd. Bidt 
zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.´ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Doors kwam deze maand met de nieuwe ranglijst uit. Wereldwijd worden er 388.000.000 
christenen vervolgd. Niet in te denken wat dit voor hen betekent als wij het zelf niet meegemaakt 
                                                                                                                        hebben. Opnieuw staat Noord- 
                                                                                                                        Korea op nummer 1 en Nigeria  
                                                                                                                        op nummer 7. Maar wat  
                                                                                                                        betreft het aantal christenen  
                                                                                                                       welke gedood worden staat  
                                                                                                                       Nigeria helaas op nummer 1.  
                                                                                                                       Bidt u ook voor de vervolgde 
                                                                                                                       kerk? Als één lid lijdt lijden alle 
                                                                                                                       leden mee. Zo schreef Paulus 
                                                                                                                       daarover in 1 Korinthe 12 vs. 2a. 
 
 
  
 
Tot slot.  
Van harte een gezegende zondag gewenst. Hartelijke groet, 
namens het bestuur, Teunis Rijneveld. Tel. 06-14968512.  
Voor meer informatie zie: www.mercy-nigeria.nl 

 

 

 

 

 

  

 

Indien u een presentatie wenst voor uw 
gemeente, voor ouderen, voor de JV of 

vrouwenvereniging: bel gerust  
vrijblijvend onderstaand nummer. 

http://www.mercy-nigeria.nl/

