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Rotterdam, 25 oktober 2025 
 
Vrienden van Mercy, 
 
BIJZONDER HARTVERWARMEND NIEUWS 
Persoonlijk kreeg ik bericht dat 3 predikanten van de Nigeria Reformed Church, de kerk die 
uit het zendingswerk van de ZGG is voortgekomen waarvoor wij in 1998 uitgezonden waren, 
de komende maand DV naar Sierra Leone vertrekken om te onderzoeken of zij daar 
zendingswerk kunnen beginnen. Als dat zo mag uitwerken wordt DE ZENDINGSKERK ZELF 
VOOR HET EERST EEN ZENDENDE KERK NAAR HET BUITENLAND. En dat terwijl ze zelf nog maar 
51 jaar jong is! 
 
VOORRECHT 
Wat een groot voorrecht is het dat wij in vrijheid mogen leven. Naast de vele oorlogen die er 
in deze wereld zijn, volgens de Global Peace Index (GPI) waren 92 landen in 2024 betrokken 
bij conflicten buiten hun grenzen, gaat het ook om de vrijheid die wij mogen kennen om ons 
geloof te belijden! Momenteel zijn er 380 miljoen christenen die vervolgd worden! In verband 
met dat laatste was er afgelopen donderdag de ´Walk of Hope`. Vertaald: ´De wandeling van 
hoop´ Met onze dochter Arianne en onze kleindochter Jentine hebben wij meegelopen in deze 
tocht door de straten van Amsterdam, dragend het bord met daarop `Nigeria´ als één van de 
landen waar iedere dag christenen, vaak op een verschrikkelijke wijze, vermoord worden! Het 

was indrukwekkend en goed om er te zijn! Ongelofelijk en oneerlijk is de reactie van de NOS👇 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wist u dat: De verwachting is dat in 2050 het inwoneraantal in Nigeria op 401 miljoen staat? 

• De VS zou dan 374 miljoen inwoners tellen. 

• De grootste stad in Nigeria Lagos is met ongeveer 20 miljoen inwoners? 

• Er ongeveer 800 talen worden gesproken? 

• Bijna 90 procent van alle christenen die wereldwijd gedood worden uit Nigeria komen? 

• Het gaat dan over 100 tot 150 christenen per week!!! 

• Er moslims zijn die zeggen: Allah heeft ons geopenbaard dat Nigeria ons toebehoort. 
Daarom moeten alle christenen weggaan of gedood worden…. 

 
 
 
 
 

   
  

 
  

  
 



Hoe waarderen wij onze vrijheid? Hoe gebruiken wij onze vrijheid? Zijn wij er oprecht 
dankbaar voor en is er (dagelijks) gebed voor zoveel medemensen die met de verschrikkingen 
van de oorlogen (en de conflicten) te maken hebben? Of willen we er liever niet over 
nadenken, is het (nog) te ver van ons bed? Velen zijn als een struisvogel die zijn kop liever in 
het zand steekt als er gevaar op hem afkomt en hij dat niet zien wil. De Bijbel roept ons juist 
ertoe op om te denken, en waar mogelijk hulp te bieden, aan de naaste in nood! Gelukkig 
wordt dat ook gedaan door velen, iets om zeer dankbaar voor te zijn!  
  

 
 
Eén van onze contactpersonen die zeer veel werk in Nigeria voor onze stichting verzet, br. 
Emeka Ogazi, heeft een eigen bedrijf waar hij natuurlijke afvalproducten omzet in natuurlijke 
meststoffen voor de landbouw. Zo produceert hij dus bio-meststoffen. Dit is milieuvriendelijk 
in tegenstelling tot kunstmest. Enige tijd geleden werd registratie bij de overheid verplicht. 
Dat kostte veel geld vanwege allerlei proeven die het effect moesten bewijzen. Daarvoor 
ontving hij een lening. De proeven wezen uit dat de meststof zeer 
positief werkt! 
 
EEN GROTE ZEGEN 
Nu is zijn bio-meststof uitgekozen voor een  
onderscheiding waarvoor hij naar de hoofdstad  
Abuja moest. Daar kreeg zijn product op 14 okto- 
ber jl. een presidentiële onderscheiding. Nu krijgt  
hij grote bestellingen van de overheid. Zijn lening  
kan hij nu geheel afbetalen. In dit alles 
mag hij de zegen van de HEERE opmerken.  
 
NOOD 
Soms vraag je je af: Waar moeten we beginnen? Wat moeten we wel of niet doen? 
Vanmorgen had ik nog een vrij jonge weduwe aan de telefoon uit Nigeria die wij goed kennen. 
Van de vroege morgen tot de late avond is zij bezig met haar werk zodat ze eten heeft voor 
haar 3 kinderen. Wat ons ook ter ore kwam is dat zij nog geen olie kan kopen om het eten te 
bereiden, zelfs geen zout! Zelf eet ze maar één of twee keer per dag om eten uit haar mond 
te sparen voor de kinderen. Ze ziet er dan ook ondervoed uit, zo vertelde onze 
contactpersoon, die wij even later spraken. Verder heeft zij dringend medische hulp nodig en 
er is geen geld…   
 
Naast bovenstaande persoon staan er nog 79 weduwen op onze wachtlijst die om hulp 
gevraagd hebben. Daarbij zijn er ook die een eenvoudig huisje nodig hebben omdat hun 

Mocht u de petitie, om aandacht te 
vragen voor de vervolgde kerk, nog 
niet getekend hebben dan is dat nog 
steeds mogelijk.  

Zie daarvoor: 
https://www.opendoors.nl/afrika/        
(Petitie: Breek de stilte) 

 

 



situatie dramatisch is. Binnenkort hopen wij als bestuur over die nieuwe aanvraag te 
vergaderen.  Ter informatie: Wij hebben een sponsorprogramma waar voor slechts 10 euro 
per maand – dat is 33 cent per dag – een weduwe of een wees geholpen wordt. Zie daarvoor 
de bijlage die ik dit keer apart meestuur.  
 
VOORLICHTING/VERKOPING 
De afgelopen maand mochten we op diverse plaatsen voorlichting geven. O.a. in Barneveld 
waar jongeren op zaterdagavond 4 oktober uit 9 verschillende Oud Ger. Gemeenten 
samenkwamen. Het was goed om met hen ons te bezinnen op christenvervolging in Nigeria, 
dat was het thema waarom gevraagd was.  Daarnaast op dinsdag 7 oktober in de Geref. 
Gemeente in Goes, bij een vrouwenochtend. De zaal was daar bij onze aankomst al warm 
aangekleed in Nigeriaanse stijl. Het werd een mooie ochtend met warme belangstelling. Op 
woensdag 15 oktober was gevraagd om een presentatie van st. Mercy te geven in vier klassen 
van het Lodenstein college in Hoevelaken. Ook daar was veel aandacht bij de jongeren en de 
docenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast bovenstaande was er ook een verkoping gepland door de Mercy Activiteiten Commissie 
op 11 oktober in Rehoboth te Rotterdam. Hiervoor werd ook zeer veel werk verzet door de 
commissie en een aantal vrijwilligers waarvoor onze hartelijke dank! De welgemeende dank 
geldt ook hen die producten aanboden om te verkopen waaronder veel baksters! Daarnaast 
waren er diverse vrienden die niet konden komen maar toch een gift doneerden.  De giften 
alleen al liepen op tot € 428.10. In totaal bracht deze verkoping die 3 uurtjes duurde -inclusief 
de giften - het mooie nettobedrag op van €3.031,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gezegende zondag gewenst. Hartelijke groet, namens  
het bestuur, Teunis Rijneveld. Tel. 06-14968512.  
Voor meer informatie zie: www.mercy-nigeria.nl 
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Ook een presentatie bij u? 
Dat  kan! Bel 06-14968512 

http://www.mercy-nigeria.nl/

