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Vrienden van Mercy, 
 
Nederland behoort bij de rijkste landen ter wereld. Zoveel zaken die wij zo vaak als 
vanzelfsprekend vinden zijn voor anderen onbereikbaar. Het is voor velen van ons zo 
gewoon om de kraan open te draaien en er komt schoon water uit, de lichtschakelaar 
om te zetten en er is licht, dagelijks 3 maaltijden te gebruiken bij ziekte een dokter te 
kunnen raadplegen, kleding en levensmiddelen te kunnen kopen, naar school te kunnen, 
een fiets of auto te hebben, gebruik te maken van een goed wegennet, enz. enz. Boven 
dat alles: Een Bijbel te bezitten en te kunnen lezen maar ook de vrijheid om naar de kerk 
te gaan zonder bedreigd te worden of dit met de dood te moeten bekopen. Hoe anders 
is dit alles in veel landen. Wat een voorrecht om te mogen delen van onze welvaart. 
Daarom wordt in de Bijbel genoemd dat een beker koud water geven al belangrijk is.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelopen woensdag kreeg ik vele foto’s uit Onuenyim Iseke waar opnieuw te zien was 
hoe er onder weduwen en wezen hulp gegeven door ‘Channel of Hope’. Onder andere in 
de vorm van noodzakelijke levensmiddelen. Dit is één van de 4 regio’s waar iedere 3 
maanden hulp gegeven wordt. Uiteraard gaat dit altijd gepaard met het brengen van een 
boodschap uit het Woord van God door één van de predikanten van de Nigeria Reformed 
Church. Zo mooi en dankbaar om dit werk te mogen ondersteunen vanuit Nederland. 

  

 

De verspreiding van het Woord mag 
ook via st. Mercy doorgaan.  
Zo bestelden we twee weken geleden 
opnieuw Bijbels via de GBS die ze ons 
gratis ter beschikking stelt. Onze 
stichting bestaat nog maar 3 jaar maar 
ondertussen zijn er al zo’n 500 Bijbels 
verzonden naar Nigeria. Ook andere 
lectuur, zoals 141 boekjes over Gods 
leiding kwamen vorige maand aan uit 
Engeland. Deze waren door ons 
besteld voor het gevangeniswerk. 

 

 



In Nigeria wordt er naast yams en  
rijst ook veel cassave gegeten.  
Hierbij enige informatie over  
cassave en hoe ook door middel  
van de verkoop van dit voedsel  
hulp geboden wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee weken geleden was het de zendingsdag van de Gereformeerde Gemeenten (De 
ZGG) waar wij destijds (in 1988) ook voor uitgezonden waren. Het was een dag met een 
heel mooi thema: ‘CHRISTUS NAAM BELIJDEN ’.  Het was heel goed daar te zijn, gezien 
de goede inhoud maar ook was het heel fijn vele vrienden te mogen ontmoeten. Het 
werk van de ZGG gaat zich nu ook uitbreiden naar Senegal en Japan. Bidt voor meer 
werkers in de Wijngaard! De oogst is groot en het is een groot voorrecht om dienstbaar 
te mogen zijn. Een oproep daarover is ook te horen via de opname die te beluisteren valt 
van ds. IJsselstein.  
 
 
 
 
 

 
 
Een ieder die meeleefde in gebed, in woord of met de daad: hartelijk dank! 
Een gezegende zondag gewenst.  
Hartelijke groet, namens het bestuur, 
Teunis Rijneveld. Telefoon 06-14968512. Voor meer informatie zie:  www.mercy-nigeria.nl 

 

 

Dit zijn cassave stekken. Cassave is 
de eetbare wortelknol van Manihot 
esculenta. Van de wortels wordt 
cassava meel gemalen. Deze wordt 
gekookt en gestampt, vervolgens 
verkocht als ‘Garri’ 

 
   

Deze mevrouw is één van de velen die door stichting Mercy wordt geholpen. Zij kon een eigen onderneminkje 
opzetten. Met behulp van stichting Mercy  koopt zij Cassava en bereidt Garri. Deze Garri verkoopt ze met winst zodat 
ze in het levensonderhoud voor haar kinderen en voor haarzelf kan voorzien. Ze is intens dankbaar voor de verleende 
steun. 

 

Zie daarvoor onderstaande link:  
https://youtu.be/ya2J8_7XoQ?si=gY_fDFcku6w7WGQ2  
Waardevol om te beluisteren 

 Op de website van de ZGG 
zijn meer foto’s en video’s  
alsook audiofragmenten van 
de zendingsdag te vinden. Zie 
daarvoor: 
https://zgg.nl/zendingsdag/ 
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