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Evenaar 27, 3067DA Rotterdam 
 
 
Rotterdam, 25 mei 2024 
 
Vrienden van Mercy, 
 
Deze week was het Pinksteren. Oorspronkelijk een oogstfeest. Wat een bijzondere, 
onvergetelijke dag is het geweest in Jeruzalem dat juist toen,  
op het oogstfeest, zo’n rijke zegen werd gegeven door middel  
van de uitstorting van de Heilige Geest. Drieduizend werden  
er op één dag toegevoegd aan de gemeente die zalig, gelukkig  
wordt. Dat gebeurt vandaag de dag nog. De HEERE gaat door  
met Zijn werk, gelukkig ook onder ons. De kerk groeit wereldwijd ook al neemt die in 
Nederland helaas af. Toch heel bemoedigend te horen en mee te maken dat velen belijdenis 
van het geloof mochten afleggen, juist in deze dagen.  
 
Het was de afgelopen week ook ingrijpend voor onszelf daar een geliefde (schoon)moeder 
werd weggenomen. Afgelopen zaterdag moesten we haar begraven. Wat een troost te 
mogen geloven dat haar een beter lot bereid was. Wat is het voor ons allen nodig geborgen 
te zijn om dat rijke antwoord te kunnen geven waar de Heidelbergse Catechismus mee 
begint. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven?  
 
Zoals ik eerder schreef lag het werk in de gevangenis van Abakaliki vanuit de Nigeria 
Reformed Church de laatste jaren zo goed als stil. Nu wij vanuit st. Mercy dit werk 
ondersteunen wordt er weer iedere week het Woord gebracht, zelfs ook in de gevangenis 
van Afikpo, met behulp van een evangelist die salaris ontvangt van St. Mercy.  Deze 
evangelist richt zich speciaal op dit werk. In deze 2 gevangenissen verblijven er nu rond de 
2.000 personen. Terwijl ze gebouwd zijn voor rond de 600. Daarnaast wordt er – in de 
gevangenis van Abakaliki - onderwijs geven uit de catechismus en, voor hen die dat wensen, 
is er ook een theologische opleiding opgezet waar leerkrachten van de NRTC (Nigeria 
Reformed Theological College) wekelijks lesgeven. Naast de verkondiging van het Woord 
wordt er ook geholpen met medicijnen en operaties indien nodig. Uit eigen ervaring weet ik 
hoe schrijnend de situatie in de gevangenissen van Nigeria is. Zelf ben ik op bezoek geweest 
in 5 verschillende gevangenissen verspreid over Nigeria. Ook in dodencellen. Alleen in de 
gevangenis van Lagos- Ikoyi Prison - verblijven er 3900 personen terwijl deze gebouwd is 
voor 800 personen. Niet algemeen bekend is dat velen daar ook onschuldig verblijven. Zo 
was er een moeder die opgepakt was vanwege het feit dat haar zoon een crimineel was. Zij 
stierf na 10 jaar onschuldig gevangen gezeten te hebben. Een ander voorbeeld: Een jongen 
van amper 18 jaar oud wacht al een jaar op zijn proces, na het stelen van een kuiken op de 
markt. Zelf heb ik mensen ontmoet die tien jaar of meer wachten op hun proces. Heel vaak 
gebeurt het dat de papieren van gevangenen onvindbaar zijn. Die zijn bewust of onbewust 
verdwenen. Elf dagen geleden kreeg ik onderstaande beelden toegestuurd. Ik ontving daar 
een video van. Als u/jij deze ook wil ontvangen laat mij dit dan even weten dan stuur ik deze 
op.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tienduizenden jongeren brengen hun 
kostbare tijd – soms vele jaren - door in 
deze gevangenissen. Hoe belangrijk is 
het dat ook daar het Woord van God 
verspreid mag worden. 

 Vele smeekbedes om hulp komen er uit 
de gevangenis. En…we hebben het zelf 
ervaren dat God wonderen doet in de 
gevangenis: Mensen stilzet en hen tot 
bekering brengt! 

 

  

Niet alleen jongeren maar ook 
ouderen en zeer oude mensen zitten 
in de gevangenis. 

Vaak wordt garri gegeten – gemaakt van 
cassavemeel - met zeer waterige soep. 
Triest om te zien.  

 

Vanuit de vergadering van de MAC (de Mercy activiteiten 
commissie) kwam het idee om een sponsoractie op te 
zetten voor  weduwen/wezen. Aan de uitwerking van dit 
idee wordt nu gewerkt. Het ligt in de bedoeling dat  er 
ook een apart foldertje voor wordt ontworpen .  
 
Als stichting Mercy geven wij op jaarbasis €25.000 uit 
aan dit project. Graag willen we dit werk nog uitbreiden 
want de nood is groot. Voor €10,00 per maand is het 
mogelijk om een weduwe of wees te sponsoren. Als u 
ook mee wilt doen horen we het graag. 
 

 

Wist u/jij dat 89 % van de christenen 
die wereldwijd omgebracht worden 
uit Nigeria komen? Dat zijn er bijna 
100 per week! 

 

Uit de krant van vanmorgen.      



 
Ook de 2e ronde van de plantenverkoop werd afgerond. Uit de wijde omgeving werden planten besteld. Wij 
kochten in bij 5 verschillende ondernemers en verkochten voor meer dan tweeduizend euro. Dit betekent 
voor onze kleine stichting ook weer een hele mooie bijdrage. Allen die hieraan bijgedragen hebben: 
Hartelijk dank! 
 

 
Afgelopen dinsdag waren we te gast bij de vrouwenvereniging Ber-Seba in Krimpen aan den IJssel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel dank voor uw gebed en meeleven. Dat wordt zeer gewaardeerd! 
Een gezegende zondag gewenst.  
 
Hartelijke groet, namens het bestuur, 
Teunis Rijneveld. Telefoon 06-14968512. Voor meer informatie zie:  www.mercy-nigeria.nl 

Na de warme ontvangst gaven we een presentatie over stichting Mercy: 
Waarom een nieuwe stichting en wat waren de 12 projecten waar 
afgelopen jaar aan gewerkt is? Wat mooi om te zien dat er hartelijke 
belangstelling was.  

Samen met de verkoop in de pauze – waarvoor hartelijk dank aan de 
verkopers Leo en Janneke de Jong en Jaqat Ormskerk - bracht deze avond 
het prachtige bedrag op van €725.  

Hartelijk dank bestuur en vrouwen uit Krimpen, het was echt 
hartverwarmend! 

Aanstaande dinsdag 28 mei, Deo Volente, 
is er een inloopmorgen van 10.30 tot 12.00 
uur in de Goudenregenstraat 50 te Capelle 
aan den IJssel. Met dank aan Salina van der 
Hoeven. 

Zie de poster hiernaast. Er zullen diverse 
producten te koop aangeboden worden, 
naast de speciale zeepproducten ook 2e 
handsboeken en levensmiddelen. Er zijn 
ook cadeautjes voor Vaderdag! Voor elke 
gast is er een leuke verrassing. De koffie 

staat dan klaar! 
  

 

http://www.mercy-nigeria.nl/

