
MERCY - Hart voor Nigeria

‘Mercy’ is een jonge stichting, opgericht medio 2021, voor
mensen in Nigeria die dringend hulp nodig hebben. Wij richten
ons specifiek opweduwen, wezen en kwetsbare kinderen en
daarnaast op (ex-)gevangenen en andere hulpbehoevenden.

Kom in actie!

In 2 Kor. 9:7 lezen we: "God
heeft een blijmoedige gever lief".

Daarnaast roept Hij ons op om aan
weduwen, wezen en gevangenen te
denken (Hebr. 13:3 en Jak. 1:27).

HELPT UMEE?
Alleen met uw financiële hulp
kunnen wij daadwerkelijk deze
mensen helpen en de projecten
uitvoeren. Help mee en doneer via
de QR code hieronder of via onze
website. Ook is het mogelijk een
vast bedrag per maand of jaar te
doneren, wat ons erg zou helpen.

Wij zijn dankbaar voor uw
bijdrage!

IBAN: NL40ABNA 010 425 7768
t.n.v. Stichting Mercy

Onze stichting heeft de ANBI status,
daarvan is het (RSIN) nummer: 862592495

Voor persoonlijk contact of meer
informatie kunt u contact opnemenmet
T.J. (Teunis) Rijneveld (zie achterzijde).

Projecten

Stichting Mercy richt zich onder
andere op haar volgende projecten:

1.
Op dit moment steunen wij 285

personen via ‘Chanel of Hope’met
voedsel, kleding en scholing.

2.
Het gevangenis project 'Welfare

Prison Ministry': in de gevangenissen
van Abakaliki en Afikpo verblijven
ruim 2000 gevangenen. In beide

gevangenissen wordt iedere zondag
Gods Woord gebracht. Daarnaast is er
in de gevangenis van Abakaliki een
theologische opleiding gestart
- betaald door onze stichting - in

samenwerking met de NRTC (Nigeria
Reformed Theological College).

Verder helpen wij ook met diverse
noodzakelijke hulpmiddelen zoals

medicijnen, operaties e.d.

3.
Studiefonds: er is een studiefonds

opgericht waardoor nu 102 personen,
die anders niet naar school kunnen,

gesponsord worden. Deze opleidingen
variëren van basisonderwijs tot en met

universiteit.

Voor meer informatie over deze en
andere projecten kunt u op onze

website terecht. Hier vindt u ook alle
informatie over onze stichting en onze
tweewekelijkse nieuwsberichten.

www.mercy-nigeria.nl
Wilt u onze stichting en doelgroep in uw gebeden

opdragen en vragen om Gods zegen?
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Waarom stichting Mercy Nigeria?
Allereerst vanuit de Bijbelse opdracht om het evangelie te verspreiden. Wij mogen
onze medemensen de weg tot verlossing toch niet onthouden? Als tweede de
onbeschrijfelijke materiële nood in dit gedeelte van de wereld afgezet tegen onze
weelde en rijkdommet de gedachte: Waaromwij zoveel en zij zo weinig?

Waaromwerkt stichting Mercy in dit gebied?
In 1988 werd ik als evangelist uitgezonden naar Nigeria door de ZGG (Zending
Gereformeerde Gemeente). In 2001 kwamen wij als gezin terug naar Nederland.
Door Gods genade groeide er een band van liefde met velen. Na ons vertrek bracht
ik er driemaal een bezoek. Telkens weer werd er sterke verbondenheid ervaren.
Tegelijk ook de armoede en het leed op allerlei gebied. In 2018 ging ik met vier van
mijn broers op bezoek. Wij ontvingen toen vele verzoeken om hulp. Dit gaf een
sterk verlangen om voor deze gemeenschap iets te doen. Eerst gaven we hulp
vanuit onze familiekring. De verzoeken groeiden ons echter boven het hoofd. Het
oprichten van een stichting met ANBI status maakt het voor particulieren en
bedrijven mogelijk om ons werk te ondersteunen.

Waarom komt stichting Mercymet deze folder naar u toe?
Bovenstaand is de reden waarom stichting Mercy werd opgericht in 2021. Via deze
folder vragen wij: Kunt en wilt u ons helpen? Wij die zoveel materiële zegeningen
ontvingen kunnen toch niet zeggen tegen hen die zoveel minder hebben: “Gaat
heen in vrede,wordtwarmenwordt verzadigd'' (Jak. 2:16) zonder hen te gevenwat
nodig is voor het dagelijkse leven en hen te vertellen over het toekomende leven?
Daarom vragen wij u vrijmoedig om ons met gebed, maar voor zover uw situatie
dat toelaat ook financieel, te steunen.

Waarom juist aan stichting Mercy een financiële bijdrage geven?
Stichting Mercy werkt in Nederlandmet vrijwilligers. Daarom zijn de kosten zeer
minimaal. Zo zijn er geen salariskosten alsook geen huisvestingskosten omdat wij
vanuit ons woonhuis werken. Uiteraard ontvangen de verschillende commissies in
Nigeria en de diverse leerkrachten die daar theologisch onderwijs geven in de
gevangenis en werkzaam zijn voor de opname van Bijbelverhalen wel een
vergoeding.

Een financiële bijdrage kanmet een éénmalige gift maar voor de continuïteit zijn
wij op zoek naar donateurs die maandelijks of per kwartaal iets bij willen dragen.
Dit gezien de langdurige verplichtingen welke wij aangaan. Overigens is het ook zo
dat onze stichting de ANBI-status heeft waardoor giften financieel aftrekbaar zijn.
Voor meer informatie zie onze website: www.mercy-nigeria.nl

Hartelijke groet namens het bestuur,

T.J. Rijneveld (voorzitter)
Telefoon: 06-14968512 | E-mail: t.j.rijneveld@mercy-nigeria.nl


