
Update 8 april 2021 

Vrienden van Mercy, 

Heel fijn dat jullie je ingeschreven hebben om af en toe wat nieuws te horen over onze stichting. ( nu 

nog stichting in oprichting) Zoals bij de meesten van jullie bekend is (maar voor hen die nieuw zijn) is 

de naam Mercy gekozen op voorstel van (o) Koos die (samen met (t) Ien) eens bij ons bezoek was en 

met Mercy, ons weeskindje, in  contact kwam. Meer info komt DV tzt op.onze website. Hierbij nog 

een foto van Mercy met broer Koos en  mij... 

  

Aan de website wordt gewerkt en ook aan een logo. Verder vond gisteren de opening van ons 

kringloop winkeltje in huize Rehoboth plaats. Er was veel belangstelling. Ivm cororona was de winkel 

open van 15.00 tot 16.00 uur. In dat ene uur is voor 110 euro verkocht! Het plan is om 4 x per week 

de deur voor 1 a 2 uur open te hebben. Er zijn 3 vrijwilligers die daar de verkoop en wat daarbij kijken 

komt voor hun rekening nemen. Zij zijn ook zeer enthousiast. 

 



 

 

 

 

Het doel van onze stichting: hulp voor weduwen, wezen, (ex) gevangenen en andere 

hulpbehoevenden in Nigeria komt later uitgebreider op onze website. Zo is ons plan.  

Ter afsluiting nog een korte video van mensen die op de vlucht zijn voor geweld. Gestuurd door onze 

vriend Emeka die uit dit gebied komt (Effium) vlakbij Abakaliki de stad waar wij destijds mochten 

wonen en werken. Er zijn daar al een heel aantal mensen gedood. Ik kreeg daar vreselijke beelden 

van maar die zal ik niet doorsturen. Deze mensen die we hier zien op de video vluchten met 

achterlating van alles...wat zijn wij dan gezegend in ons land. Laten we bidden voor al deze 

vluchtelingen en hun nabestaanden. ���� S.v.p ook voor het werk van onze stichting in oprichting. 

Met een hartelijke groet, mede namens het hele bestuur, Teunis. 

 

  



Update 12 april 2021 

Vrienden van Mercy (stichting i .o), 

Allen van harte welkom op deze appgroep! Afgelopen woensdag is hiermee begonnen. Donderdag 

heb ik de eerste info er op gezet. Omdat velen na donderdag aangehaakt hebben zal ik zometeen 

éénmalig de eerder gegeven informatie herhalen. Allereerst even het volgende: het doel van deze 

appgroep is om bekendheid te geven aan de nieuwe stichting. Daarnaast om het meeleven met onze 

naasten (waar veel nood is) te bevorderen. Wat is het mooi als dit gezegend mag worden. Daarom 

vragen we ook om gebed voor dit stukje werk namens stichting Mercy. Wij zijn blij met de vele 

aanmeldingen. ��� Nu is het niet de bedoeling dat iedereen op deze app gaat reageren of er iets op 

zet. Hoe goed bedoeld ook. Anders zou dit voor een aantal mensen redenen zijn om af te haken 

vanwege de vele berichten. Om app moeheid te voorkomen wordt de instelling veranderd. Heb je 

iets wat voor iedereen van belang is of kan zijn schrijf dit dan even naar mij persoonlijk. Ook als je 

wilt reageren op hetgeen in deze app geschreven wordt. Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Teunis. 

 

 

  



Update 13 april 2021 

Vrienden van stichting Mercy, 

Gezien de vragen die ik van enkelen kreeg is het nog niet voor iedereen duidelijk waarom deze 

stichting in het leven geroepen is. Om daarin helderheid te verschaffen het volgende: In 2018 zijn we 

met 5 broers Rijneveld naar Nigeria geweest om daar de bevestiging bij te wonen van "onze zoon", 

ex-gevangene Chukwuma Ofor tot predikant. Dat was een onvergetelijke reis. De HEERE heeft grote 

wonderen gedaan! Wij werden toen opnieuw geconfronteerd met de grote nood. Naast de 

geestelijke is er ook veel lichamelijke nood.  Er kwamen toen, maar ook na de reis, allerlei verzoeken 

om hulp. Als Rijneveld-familie zijn er al heel wat akties ondernomen om een stukje van deze nood te 

lenigen. Nu is er een ondernemer die wij een heel project plan hebben voorgelegd voor weduwen en 

wezen zorg. Hij wil graag ondersteuning geven voor dit mooie plan maar doet dat alleen als we een 

stichting zijn met een ANBI status. Biddend hebben we gezocht of dit de juiste weg is. Meerdere 

verzoeken om hulp kwamen tot ons: voor gevangeniswerk, voor ondersteuning bij studie, voor 

afbouw van een schooltje, enz. Teveel voor ons als Rijneveld familie. In afhankelijkheid van de Heere 

hebben we gemeend een stichting te mogen/moeten oprichten. Vandaar dat we nu daarmee bezig 

zijn zodat we een ANBI status krijgen. Er is een bestuur gevormd en een beleidsplan geschreven. De 

akte ligt bij de notaris. Als deze gepasseerd is kunnen we de aanvraag indienen voor de ANBI status. 

Op de website, waar onze zoon Ewout mee bezig is, komt DV te zijner tijd meer informatie. Verder is 

het zo dat we  regelmatig huisraad aangeboden krijgen. Soms kunnen we bemiddelen zodat 

bewoners  van stichting Ontmoeting daar het nodige van ontvangen. Er blijft echter ook veel over. 

Nu kregen we een winkeltje aangeboden in een serviceflat waar ze al enige tijd een verkooptafel met 

2e handsspullen hadden. Dit bracht tot nu toe aardig wat geld op. Zij waren toch al van plan om de 

opbrengst nu aan onze nieuwe stichting te doneren. Zo  zijn wij daar (in serviceflat Rehoboth) een 

kringloopwinkeltje begonnen.  Afgelopen donderdag was daarvan de opening. Het plan is om 4x per 

week een paar uurtjes open te zijn. En t eerste uurtje bracht al ruim 100 euro op. Alles gaat 

rechtstreeks naar Nigeria, geen kosten. De opbrengst is voor weduwen,  wezen, (ex)gevangenen en 

anderen die hulp behoeven.  Winkeltje word door 3 dames  uit het verzorgingshuis vrijwillig gerund. 

Wij leveren de spullen aan. De stichting heet: Mercy, hart voor Nigeria. Bedacht door Koos als 

herinnering aan het weesmeisje Mercy dat wij verzorgd hebben. Mocht je nog geschikte, bruikbare 

spullen hebben (geen kleding want die mag daar niet verkocht worden) die je weg wilt doen dan 

houden we ons aanbevolen. Zijn er nog onduidelijheden over het hoe, wat of waarom bel mij dan 

gerust. Mijn telefoonnummer is:06-14968512. Teunis Rijneveld. 

 

Nu het nieuws. Wat gebeurde er na vorige week donderdag?  

1. Ons winkeltje is ondertussen 4 x open geweest. De belangstelling is boven verwachting. 

2. Op vrijdag ontving ik opnieuw een enveloppe, nu van een weduwe uit Rehoboth, met daarin 50 

euro voor onze stichting. Echt bijzonder.. 

3. Op vrijdagmiddag startte een lieve nicht met een prachtige actie voor crowdfunding. De teller 

staat op dit moment al op € 417. Echt geweldig! Bij het aanklikken van de link ( die gisteren werd 

rondgestuurd) hoef je niet direct te doneren maar er is na het aanklikken wel meer info te lezen over 

het één en ander. 

4. Afgelopen zaterdag bracht de post ons een verrassingspakket. Een lieve schoonzus (Nelly) stuurde 

handgemaakte knikkerzakken en enkele kettingen met de naam Mercy. ( Zie foto) Al eerder maakte 



ze handgemaakte kettinkjes, armbandjes en haar scrunsies,  die ook te koop zijn in de winkel. 

Geweldig veel dank.  

5. Gisteren zijn er weer veel spullen aangevoerd  (met dank aan vrienden die hielpen) en spraken we 

met diverse vrienden uit Nigeria. 

6. Vandaag kregen we weer veel informatie uit Nigeria. Hieronder enkele foto'  s van weduwen en 

wezen die eerder hulp van ons ontvingen. (Zie de 2 foto's die per mail naar ons kwamen. 

7. Uit Nigeria kregen we sinds donderdag ook weer diverse verzoeken om hulp. 

Voor de diverse berichten die wij ontvingen en zo ook een ieder die meeleeft, op welke wijze dan 

ook: hartelijk dank. We bidden of de stichting Mercy voor velen tot zegen mag zijn!  

 

Hartelijke groet, namens het bestuur, 

Teunis. 

 

 



Update 22 april 2021 

Vrienden van Mercy, een woord van welkom aan hen die zich onlangs aangesloten hebben bij deze 

appgroep. Heel fijn dat er zovelen zijn die, via deze groep en ook persoonlijk, blijk geven van hun 

meeleven! Zoals eerder aangegeven wil ik mij beperken door eens per week iets te plaatsen wat 

relevant is voor onze stichting in oprichting. Alleerst een foto waarop Jenny staat met 'onze Mercy'. 

(Ons weeskindje waar onze stichting i.o. naar vernoemd is)  Toen wij haar ontvingen woog zij slechts 

3 pond! 

 

Een paar punten wil ik hierbij doorgeven wat er de achterliggende week gebeurde: 

1. Een lieve nicht (Kristie) heeft voor onze stichting een prachtig logo ontwikkelt. Hieronder is het 

resultaat te zien. Veel dank Kristie! Je hebt je vakkennis (gratis en vrijwillig) aangeboden. Als bestuur 

zijn we je daar dankbaar voor en ook echt blij 

Kristie schreef erbij: 

De handen staan voor onze hulp aan Nigeria, en tegelijkertijd voor Gods hulp / Zijn genade ( is Mercy 

in het Engels) aan ons. De kleur oranje geeft de warmte aan. 

Het groen-witte in Hart voor Nigeria heeft te maken met de kleuren van de Nigeriaanse vlag. Daar 

staat ook nog een hart in afgebeeld. 

2. De akte bij de notaris hoopt nog deze week getekend te worden. Ook deze dienst is ons gratis 

aangeboden. Wat mooi dat we dit zo mogen ontvangen! Het plan is dat volgende week onze stichting 

wordt ingeschreven bij de kamer van Koophandel. Daarna kunnen we de aanvraag voor de ANBI 

status indienen. We hopen dat we die met een maand of 2 mogen ontvangen. 

3.Het kringloop winkeltje mogen we  ook (tijdelijk) gebruiken. Nog wel gratis! Wat een zegeningen! 

Dit winkeltje is nu sinds 2 weken open  (in totaal 6 uur per week) en er is al voor €697 verkocht! 

Daarbij komen nog de giften die we in deze 2 weken mochten ontvangen van €135 in totaal. 

Bijzonder toch? Ook zeer veel dank aan de drie dames die als vrijwilliger hier enthousiast de verkoop 

voor hun rekening nemen! Geweldig! 

4. Opnieuw zijn er de afgelopen week weer spullen aangevoerd. 

5. Wij mochten ook  huishoudelijke spullen gratis doorgeven ( waaronder een wasmachine, bed, tafel 

en stoelen)aan enkele mensen die zo goed als niets hadden. Een voorrecht om zo anderen te mogen 

helpen. 

6. Verder zijn er grote meubelstukken waaronder boekenkasten, secretaire e.d. die wij in ons 

winkeltje niet kwijt kunnen, ontvangen. Wij gaan proberen iets online op te zetten. 



7. Op diverse plaatsen in Nigeria is het onrustig en wordt er gevochten. Vorige week plaatste ik 

daarvan een korte video van vluchtende mensen niet ver van de stad Abakaliki waar wij gewoond 

hebben. Ook vandaag ontving ik bericht van gevechten die plaatsvinden.  

Tot slot: Mag ik opnieuw vragen om gebed voor de jonge kerken daar, voor de verspreiding van het 

Woord maar ook dat het geweld wat daar plaatsvind mag stoppen? 

Hartelijke groet, ook van de andere bestuursleden, Teunis. 

  



Update 30 april 2021 

Vrienden van Mercy, 

Ook zij die er nieuw bijgekomen zijn: van harte welkom! Fijn dat het aantal personen dat meeleeft 

zich nog steeds uitbreidt.  

Telkens weer worden we verrast en staan we verwonderd over wat er gebeurt. In de week die 

achterligt gebeurde er weer veel. Het volgende wil ik graag delen: 

1. Afgelopen zaterdag was het tekenen van de akte bij notaris Stelwagen een historisch moment. 

Met raad en daad staat de notaris ons bij en dat nog wel gratis ook. Zeer veel dank Jan! 

  

2. Een andere lieve nicht (Jolanda) krijgt van haar werk overtollige producten zoals handzeep, 

desinfectie middel, allesreiniger, ontkalker voor de koffie machine (en andere producten) gratis mee 

om uit te delen. Wij ontvingen deze voor onze stichting. Met liefde geven wij deze weer gratis door 

maar een gift voor stichting Mercy wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld! 	
�� Mocht iemand die dit 

leest belangstelling hebben voor één of meerdere artikelen laat het mij dan even weten of kom langs 

in ons winkeltje in Rehoboth. 

3. Op koningsdag werden wij verrast met een artikel in de krant ivm de doneer aktie van onze nicht 

Joëlle. (Waar ik eerder iets over schreef) Wie heeft dit in de krant gezet? Dat is tot nu toe voor ons 

allen een raadsel. Zowel nicht Joëlle als wij wisten nergens van. En nog weten we dit niet! Op 

dezelfde dag dat dit artikel in de krant stond kreeg ik onderstaande link doorgestuurd. Als daarop 

geklikt wordt (klik door op doneeractie) is er meer te lezen. En...wie schetst onze verbazing en 

verwondering dat het bedrag van dinsdagmorgen (toen ruim €400) gestegen is tot €1372....echt heel 

bijzonder. Veel dank aan allen die bijgedragen hebben. 

https://www.rd.nl/artikel/924937-stichting-mercy-richt-zich-op-noodhulp-nigeria  

4. Vorige week schreef ik over onze 3 enthousiaste  verkopers in ons kringloop winkeltje in Rehoboth. 

Wij zijn zeer blij met deze vrijwilligsters. Hier onder een foto van hen.  



 

5. Deze foto is gemaakt door de heer Carel Spaan. Hij is, op ons verzoek, bereid om als vrijwilliger toe 

te treden als 'huisfotograaf'. Meerdere foto's heeft hij ondertussen gemaakt o.a. van meubels die te 

groot zijn voor ons winkeltje maar die wij aanbieden op marktplaats en in een fotoboek. Dit fotoboek 

(map) ligt ter inzage in ons winkeltje.  

6. Vorige week kreeg ik het verzoek om 100 Bijbels te sturen voor het gevangeniswerk in Abakaliki en 

Afikpo Met dank aan de Gereformeerde Bijbel Stichting mag ik nu schrijven dat deze binnen zeer 

korte tijd verzonden zullen worden naar Nigeria. 

 

Veel dank voor al het meeleven wat ondervonden mag worden. Ook voor het gebed voor onze 

stichting i.o. Iemand uit onze vriendenkring zei: 'Bijzonder om te zien hoe de HEERE er in mee komt.' 

Dit gezegde wil ik graag onderstrepen. Soli Deo Gloria! 

 

Hartelijke groet, ook namens de andere bestuursleden. Teunis. 

 

  



Update 8 mei 2021 

Vrienden van Mercy, 

Dag allemaal, 

Vandaag weer het één en ander ter informatie.  

Vorige week schreef ik over de 100 Bijbels die we besteld hadden en (via Engeland) naar de 

gevangenissen in Abakaliki en Afikpo gaan. 

Hieronder enkele foto's van deze gevangenissen. 

 

Uit deze gevangenis zijn nu, sinds we daar begonnen in 1988 drie evangelisten voortgekomen. (Voor 

onze tijd in Nigeria kwam de ons ontvallen vriend en broeder Hielke Visser daar al en ook andere 

zendingswerkers) Eén van de drie evangelisten  is, na ongeveer 10 jaar als evangelist gediend te 

hebben, in 2018 bevestigd als predikant. Dat was de reden waarom we als 5 broers in 2018 naar 

Nigeria gingen: het was om de bevestigingsdienst mee te mogen maken. Wat een voorrecht om 

getuigen te mogen zijn van de wonderen die de HEERE doet. Laatstgenoemde, die de Bijbel in de 

gevangenis leerde kennen maar ook de God van de Bijbel mocht leren kennen, is ds. Chukwuma 

Ofor.  

 

FEITELIJK IS EEN GEVOLG VAN DIT BEZOEK MET 5 BROERS DE OPRICHTING VAN ONZE STICHING 

MERCY. Wonderlijk zijn Gods wegen!  



Door hier op onderstaande link te klikken is het mogelijk om een artikel over ds. Ofor - die voorheen 

een crimineel was - te lezen. Dit artikel stond destijds in het zendingsblad Paulus. Niet allen die deze 

app ontvangen kennen dit verhaal. Vandaar dat ik het er even bijvoeg. Na het aanklikken svp even 

door scrollen naar pagina 34 voor het bewuste artikel. 

 

 

Bij de 2e foto die ik vanmorgen plaatste schreef ik over onze vriend Emeka Ogazi.  

Regelmatig hebben we nog contact met elkaar. Emeka Ogazi was vroeger een vijand van de kerk 

maar zijn leven is ingrijpend veranderd en hij werd een vriend en broeder in de tijd dat wij werkzaam 

waren in Nigeria. (Van 1988 tot aug 2001) Hij werd ouderling in de Nigeria Reformed Church (NRC) de 

kerk die uit het zendingswerk ontstaan is. In de tijd dat wij in Abakaliki woonde heeft hij belangeloos 

zeer veel voor ons en het zendingswerk betekent. Zonder hem had ik menselijkerwijs gesproken veel 

van ons werk in die tijd niet kunnen doen. De HEERE heeft hem op onze weg geplaatst en gewerkt in 

zijn leven. Dat hebben we met verwondering zo ervaren. Nog mag hij veel betekenen....Hij is degene 

die momenteel samen met John Ozibo het werk in de gevangenis van Abakaliki verricht. 

  

3. Meerdere artikelen ontvingen wij of haalde we op. Deze kunnen niet allemaal in ons winkeltje 

geplaatst worden. Daarom staan er enkelen afgebeeld op onderstaande poster. Heeft u/heb jij 

belangstelling voor het één of ander? Stuur mij dan svp een berichtje. 

 



Wij zijn dankbaar en verwonderd dat de verkopen zo goed mogen verlopen. Daarover volgende keer 

DV wat meer. Mogen we opnieuw vragen voor gebed voor hen voor wie we dit mogen doen? 

Weduwen, wezen, (ex)gevangenen en andere hulpbehoevenden. 

 

Namens het bestuur: veel dank voor al het meeleven.  

 

Hartelijke groet, Teunis 

  



Update 15 mei 2021 

 

Vrienden van Mercy, Dag allemaal, 

Ook zij die afgelopen week aanhaakten: van HARTE welkom als vriend(in) van Mercy,  

Veel dank voor het warme meeleven wat we van diverse kanten ontvingen. Telkens weer worden we 

verrast door onverwachte zegeningen.  Hoe belangrijk is het om op te merken wat de HEERE doet. Er 

gebeurt immers niets bij toeval! Alles kan ik hier niet noemen maar ook in de afgelopen week 

werden we op diverse manieren bemoedigd, ook voor wat betreft onze stichting. 

Voor nu zal ik enkele dingen benoemen die al eerder plaatsvonden en daarnaast enkele punten waar 

we mee bezig zijn + enkele oproepen plaatsen.  

1. Voordat we officieel met stichting Mercy begonnen waren er ook al activiteiten in de familie voor 

onze Nigeria projecten. Zonder dat ik het wist waren twee ijverige nichten, Carine en Annemarlies, 

creatief bezig. Ze maakten kransen en toeven die te koop werden aangeboden. Onze dochter 

Arianne heeft daar ook aan meegewerkt. Alles moest netjes ingepakt en bezorgd worden. Ook enkele 

andere dames boden hun hulp aan want de bestellingen waren overweldigend. Het bracht maar 

liefst  €684,50 op  Alsnog (en nogmaals) veel dank! Zie onderstaande foto 's.

  

 

2. Onze lieve 12 jarige kleinzoon Richard die graag timmert en zaagt, heeft zich ook ingezet voor 

Nigeria. Hij heeft vlaggetjes gezaagd en geverfd. Daarna teksten ( zoals: HARTELIJK GEFELICITEERD + 

de naam - die o.a. voor verjaardagen en kraamcadeautjes werden gemaakt ) erop gezet 

overeenkomstig de bestellingen die hij kreeg. Dit bracht ook een leuk bedrag op van maar liefst €80. 

Dank je wel Richard! 



 

 

3. De verkopen lopen door. Daar zijn we dankbaar voor. Ook online wordt er het één en ander 

verkocht. 

4. Deze week ontvingen we ook bericht dat de inschrijving bij de kamer van koophandel afgerond is. 

We staan nu officieel geregistreerd. Nu zijn we bezig met de aanvraag van een bankrekening voor de 

stichting. Met de nieuwe wetgeving, die onlangs sterk is aangescherpt,  kan dit wel enige tijd duren. 

Veel langer als dat wij verwacht hadden. Daarna kan de aanvraag voor de ANBI status pas ingediend 

worden. 

5. In feite is het ontstaan van onze stichting een gevolg onze broerenreis van 3 jaar geleden. Eén van 

de 5 broers, Frans, heeft een dagverslag bijgehouden. Dit dagverslag telt 90 pagina's en is verlucht 

met 227 foto's. Eigenlijk geschreven voor de familie. Voor €20 per boek werd dit reisverslag verkocht. 

Deze €20 ging geheel naar Nigeria. Dit omdat de uitgave gesponsord werd! Echter buiten de familie 

was er ook veel vraag naar. Al snel was de oplage uitverkocht. Omdat we de laatste tijd van diverse 

kanten weer verzoeken kregen voor dit boek is vandaag besloten om een volgende druk uit te laten 

komen. Mocht u/jij belangstelling hebben stuur dan even een appje naar mij of broer Frans, de 

auteur van dit boek. 



 

 

Vervolgens wil ik bij deze nog enkele oproepen plaatsen: 

1. Voor de online verkopen zoek ik een vrijwiligger die handig is om het één en ander op Marktplaats 

te zetten en die ook wat handelsgeest heeft. 

2. Omdat ons huidige winkeltje te klein is, en we steeds meer goederen ontvangen voor de kringloop, 

zoek ik een loods of winkel in of rondom Nieuwerkerk aan den IJssel. Weet iemand iets geschikts 

voor een kringloop? 

3. Tegelijk zoek ik ook een sponsor die de kosten voor deze loods/winkel op zich zou willen nemen. 

Het is alles om hulp te geven aan hulpbehoevenden.  

4. Mocht bovenstaande positief uitwerken dan zoeken we daarna naar vrijwilligers om de kringloop 

te kunnen draaien.  

Tot slot nog een foto 'uit de oude doos' van ons weeskindje Mercy met onze eigen kinderen. 



 

Allen hartelijk gegroet, mede namens ons bestuur, 

 

Teunis.  

 

P.S. Mocht u/jij andere familieleden, vrienden of kennissen weten die ook via deze app mee willen 

leven met st. Mercy: HEEL FIJN. Mocht zelf aanmelden niet lukken, laat mij het dan even weten. Dan 

wordt dit geregeld. Bij voorbaat dank voor het meedenken ook in deze! 

  



Update 22 mei 2021 

Vrienden van Mercy, Dag allemaal, 

Ook zij die deze week voor het eerst bij onze app kwamen, en dat waren weer 11 personen, van 

harte welkom als vriend(in) van Mercy. Meeleven doet echt goed! 

Dat meeleven ervaren we van jong tot en met oud(er) en is hartverwarmend.  

Enkele voorbeelden: 

1. Esther Bostelaar en Janna Donselaar uit Ermelo hebben pas spontaan actie gehouden voor Nigeria. 

Een deel van opbrengst van de door hen verkochte producten van Aloë Vera was voor Nigeria. Op 

het moment loopt er weer een actie begrepen we en voor juni hebben ze ook nog een actie bedacht!  

Echt geweldig, dames! Veel dank voor jullie spontane inzet en bijdrage! ��� 

 

2. Alinde Donselaar (klasgenoot van onze kleinzoon Richard) heeft zelfgemaakte kaarten verkocht. 

Dit bracht 30 euro op en we begrepen dat ze ze nog steeds verkoopt. Wat een mooie kaarten Alinde 

en wat fijn dat je hiermee de mensen in Nigeria kunt helpen! ��������� Hartelijk dank! 

 

3. Rianne van Dalfsen uit Ermelo verkoopt haaraccessoires voor stichting Mercy! Opnieuw een 

spontaan initiatief wat we heel erg waarderen! Wilt u/jij ook wat bestellen? Neem gerust contact op 

met haar (06-57942468)! Overigens kunt u/jij deze door Rianne gemaakte accessoires ook kopen in 

ons kringloopwinkeltje in Rehoboth. Veel dank Rianne voor je inzet voor st. Mercy! Zeer 

gewaardeerd! 

Zoals te zien is, is de profielfoto van deze app gewijzigd. Nu is dat met ons officiële logo, onlangs 

ontworpen door Kristie.  

Vorige week deed ik een oproep voor een vrijwilliger die handig is om het één en ander op 

Marktplaats te zetten en die ook wat handelsgeest bezit. Nu mag ik melden dat onze vriend Ard de 

Jong zich aangemeld heeft. Daar zijn we als bestuur erg blij mee. ��� Bij voorbaat al veel dank Ard en 

zegen op deze taak gewenst.. 

Deze week vergaderden we opnieuw als bestuur. Vele zaken zijn besproken. We mogen met 

dankbaarheid vaststellen dat het werk tot nu toe zeer voorspoedig verloopt. Er is in korte tijd al veel 



gebeurd. Ook nieuwe plannen zijn besproken.  Het wachten is nog op de ANBI status voordat die 

plannen uitgewerkt kunnen worden. Dat vraagt nog de nodige tijd maar er wordt hard aan gewerkt. 

Alleen al het openen van een bankrekening voor een stichting kan oplopen tot  2 maanden. Een 

bankrekening openen voor een stichting kan pas na inschrijving bij de kamer van Koophandel wat 

vorige week afgerond werd. 

Pa Rijneveld: Twee weken geleden stuurde ik een foto van de gevangenis in Abakaliki. Er onder 

schreef ik o.a. dat daar ook mevrouw Ujoh Rose op stond. Ik vertelde dat zij weduwe is en een 

project runt voor weeskinderen en weduwen. Afgelopen week had ik opnieuw uitgebreid telefonisch 

contact met haar. Wat was ze blij te horen van de activiteiten die hier plaatsvinden, ook voor haar 

werk. Hierbij een foto van haar en van haar bestuur en medewerkers. Prachtig werk mogen zij doen. 

Afgelopen tijd heeft het werk zo goed als stil gelegen vanwege corona maar ook omdat de financiële 

middelen ontbraken. Wat zou het mooi zijn als het werk daar, onder hen die zoveel minder hebben 

dan wij, weer opgepakt kan worden. Dan mag, ook door dit mooie werk, het WOORD met de DAAD 

zijn voortgang hebben. 

  

'Roept uit aan alle stranden, 

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt alle landen, het Evangeliewoord!'.  

Dat is een opdracht waar de HEERE Zelf Zijn zegen bij beloofd heeft. Hij werkt immers door Woord en 

Geest. Nu met Pinksteren mogen we daar juist speciaal bij stil staan: de Heilige Geest werd 

uitgestort. Een rijke oogst was het gevolg. 

Het is ons gebed dat St. Mercy een radertje - hoe gering dan ook - mag zijn in het wereldwijde werk 

van Gods Koninkrijk. 

Veel dank voor uw/jouw meeleven en gebed. 

 

Gezegende Pinksterdagen gewenst. 

 

Hartelijke groet, Namens het bestuur, 

Teunis.  



Update 29 mei 2021 

Vrienden van Mercy, Dag allen, 

Welkom om het een en ander te lezen. Een speciaal welkom aan hen die deze week voor het eerst bij 

onze groepsapp kwamen. Fijn dat u/jij zo mee wil leven. 

Afgelopen zondag en maandag was het Pinksteren. Wij mochten stil staan bij het wonder van de 

uitstorting van de Heilige Geest. De jonge kerk in Nigeria, de Nigeria Reformed Chuch (afgekort NRC) 

ontstaan uit het zendingswerk van de ZGG, mag groeien. 

 

 

Er wordt ook actief aan evangelisatie gedaan. Zo was het ook in de tijd dat wij daar werkten van 1988 

tot en met 2001: er werd apart aan evangelisatie gedaan door de jongeren, door de vrouwen maar 

ook door de hele gemeente die eens per maand gezamenlijk op pad ging. Uiteraard ook door de 

evangelisten.  

Hieronder een prachtige video waarop te zien is hoe de vrouwen er gezamenlijk op uittrekken om te 

evangeliseren. Zij dragen allen dezelfde kleding, wat eenheid en verbondenheid uitstraalt. Daarbij is 

er geen onderscheid tussen arm en rijk. De aanschaf van die uniforme kleding is voor velen een (te) 

hoge uitgaaf. Daar wordt heel wat inspanning voor verricht om die aan te schaffen. Het is  

indrukwekkend hoe er zo gezamenlijk aan evangelisatie gedaan wordt. Een voorbeeld voor ons?! 



Er 

worden via de vrouwenvereningingen ook trainingen gegeven..er is toerusting. Zie onderstaande 

foto's. 

Zoals ik eerder schreef loopt de verkoop in serviceflat Rehoboth (Michelangelostraat 98, 3066 NM 

Rotterdam) bijzonder goed. Meerderen stelden de vraag wanneer ons winkeltje open is. Dat is op de 

maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur, op de woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en op 

vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Daarnaast staat er 6 dagen per week een verkooptafel in de hal 

van Rehoboth. Voor de grotere artikelen is ons winkeltje te klein. Daarvoor is, sinds afgelopen 

donderdag, het één en ander op marktplaats gezet door vriend Ard de Jong. U/jij kunt daar artikelen 

vinden vanaf 5 euro. Het 1e is online al verkocht! Neem gerust een kijkje op www.marktplaats.nl Als 

u bij zoeken aanklikt op Mercy Nigeria ziet u alle tot nu toe geplaatste artikelen. Binnenkort zullen er 

meer artikelen op te vinden zijn zo is ons plan. 

Deze week kwam het voorstel om meer vrijwilligers bij ons werk te betrekken. Voor nu zijn  er enkele 

personen nodig die de mogelijkheid  hebben om spullen op te halen voor onze kringloop. Dat kan zijn 

1 x per week. Maar als u of jij 1 x per 2 weken de mogelijkheid heeft om een (halve) dag te helpen: 

ook van harte welkom! Mail, bel of app mij gerust. Tijden zijn vaak flexibel in te zetten! ���� 

Tot slot: het welvaartsevangelie heeft een enorme aantrekkingskracht in Nigeria. Helaas zijn er ook 

nogal wat (doop)leden van de NRC die daartoe overgaan. Vandaag kreeg ik vanuit Nigeria dan ook de 

vraag of ik daarvoor op zou willen roepen tot gebed. Nu dan bij deze: bidt alstublieft voor onze 

Nigeriaanse zusterkerk. Voor hen die leiding mogen geven maar ook om staande te blijven bij allerlei 

verleidingen en verzoekingen. Dat hebben wij nodig maar zij ook.  

 

Veel dank voor het warme meeleven. 

 

Hartelijke groet. Ook van de andere bestuursleden, 

Teunis.  



Update 30 mei 2021 

Vrienden van Mercy, 

Het is niet mijn gewoonte om op zondag iets te schrijven op onze app. Vandaag doe ik dit wel met de 

dringende oproep om te bidden voor Nigeria. ���� Vandaag in de vroege morgen zijn Fulani's (die 

moslim zijn) het IZI gebied ingetrokken. Hun aantal werd geschat op 300. Al moordend, plunderend 

en compounds ( woonerven) in brand stekend. Er is grote paniek ontstaan en mensen zijn op de 

vlucht. Vele gewonden werden en worden nog steeds  naar onze kliniek in Onuenyim Iseke 

gebracht...de gewonden kwamen en komen langs het huis van onze vrienden ds. Nicodemus en 

Marieke Ude....ook langs het huis van ds. Chukwuma Ofor (onze geestelijke zoon). Zeer ingrijpend!!! 

Zie enkele foto's die ik zojuist ontving van ds. Ofor die naar onze kliniek gegaan was en die ik zojuist 

ook sprak. Hij was zeer emotioneel. Huilend heeft hij de kliniek verlaten. Het werd hem teveel.... 

Onder de vermoorden is ook een vader van één van onze evangelisten. Hoeveel mensen vermoord 

werden is nog niet duidelijk..getallen van 30 maar ook van 100 werden genoemd door hen die 

gevlucht zijn. 

Op dit moment zijn enkelen van onze predikanten aan het overleggen wat gedaan kan/moet worden. 

Recent kreeg ik al berichten dat in 2 'local governments' (burgerlijke gemeenten) in de provincie die 

naast ons zendingsgebied ligt (Benue State) mensen vermoord waren op een gruwelijke wijze. Ik 

kreeg foto's die wij uit piëteit niet gewoon zijn om te delen. Zeer, zeer gruwelijk! Mij was verteld dat 

er leidingevende Fulani's zijn die met een eed gezworen hebben dat Nigeria Islamitisch moet worden. 

Daartoe schijnen ook mensen in de overheid, en zo ook journalisten, omgekocht te worden. Als ze 

daar geen gehoor aan geven hangt een gruwelijke dood boven hun hoofd... 

Bidt svp met ons voor Nigeria....ook dat moordenaars tot bekering komen. Hij is de Almachtige Die 

wonderen doet op het gebed. ���� Vraag,.waar mogelijk, ook om voorbede in uw/jouw kerkelijke 

gemeente. 

 

Met een hartelijke groet, 

Teunis. 

  

 

  



Update 31 mei 2021 

Vrienden van Mercy,  

Heel veel dank voor het warme meeleven wat we vanuit het hele land ontvangen. Het zeer 

ingrijpende gebeuren van gisterenmorgen houdt ons dag en nacht bezig. Hoeveel te meer onze 

vriend(inn)en in Nigeria.  

Mij werd van diverse kanten gevraagd hoe he daar nu is. Evenals gisteren heb ik vandaag met diverse 

vrienden uit Nigeria per telefoon gesproken. Ook wel meer dan 100 berichten ontvangen via de app 

waaronder vele foto's en video's. De meesten zijn te erg om te delen. Mensen die 'afgeslacht' zijn 

geworden en dan mag u/jij dit letterlijk nemen. Het is hartverscheurend om te horen en te zien. 

Hieronder een enkele foto. 

  

 

Afgelopen nacht is er zowel in Abakaliki, waar wij gewoond hebben, alsook in het binnenland, waar 

wij de eerste 9 maanden doorbrachten, geschoten. Enkele mensen die ik sprak hebben niet geslapen 

sinds gisterenmorgen. Een vader zei mij zelfs: Ik weet niet of ik morgen nog leef...Nu weten wij met 

ons verstand dat dit ook voor ons geldt. Daarom moeten we altijd bereid zijn om de Heere te 

ontmoeten. Maar onze vrienden leven onder de dreiging om vermoord te worden. Er heerst 

momenteel paniek zo werd mij vanavond gezegd. Het schieten in het binnenland bleken achteraf 



waarschuwingsschoten geweest te zijn vanaf de kliniek door nachtwakers. In Abakaliki zijn vandaag 

opnieuw mensen gedood waaronder ook minstens één  politieman.  

Onze vrienden zijn zeer dankbaar voor de vele gebeden die vanuit Nederland zijn opgezonden, zowel 

persoonlijk alsook vanuit vele kerken. Het is hen echt tot bemoediging. 

Zelf hadden wij gisteren om 18.00 uur ds. Kattenberg. Ondertussen 82 jaar oud. Met behulp van een 

stok klimt hij de preekstoel op. Maar zijn prediking is fris en krachtig. Altijd zeer actueel. Hem was 

gevraagd om voorbede te doen voor de mensen in Nigeria. Voorafgaand aan de dienst kon ik zelf wat 

toelichting aan onze gastpredikant geven. De dominee deed niet alleen voorbede op een zeer 

indringende en invoelende wijze maar in zijn hele preek verwees hij telkens naar de situatie in 

Nigeria. Het heeft ons heel diep geraakt en bemoedigd. Voor hen die het na wiilen luisteren volgt 

hieronder de link. 

https://ggalexanderpolder.nl/preken/1303  

Eén van de predikanten uit Nigeria, ds Obo, preekte in onze gemeente bij het laatste synode bezoek. 

Daarbij mocht ik hem vertalen. Hij werd gisteren vermist. Na een zorgvolle nacht kwam vanmorgen 

vroeg het goede nieuws dat hij ontkomen was. Hij werd achtervolgd en moest rennen voor zijn leven. 

De Heere spaarde hem. Daarvoor komt Hem alleen alle eer en dank toe. 

Nogmaals veel dank voor uw gebed. Mag de zusterkerk waarmee we ons hartelijk verbonden weten, 

blijven rekenen op uw gebed. Bidt svp ook voor hen die dit geweld veroorzaken. Dat er een omkeer, 

een bekering mag komen.  

De HEERE regeert en zal Zijn almacht tonen. Eens zullen alle tranen van de ogen door God Zelf 

afgewist worden. Daar eindigde gisterenavond de lezing uit de Bijbel bij ons in de gemeente mee. 

(Openbaring 7 vers 17) Wat een troost voor allen die de Heere liefhebben. 

Nogmaals: veel dank voor al het meeleven en voor uw/jouw gebed. 

 

Hartelijke groet, 

Teunis Rijneveld. 

P.S. Hierbij nog de link naar het artikel wat vandaag over deze gebeurtenis in het Reformatorisch 

Dagblad stond. 

https://www.rd.nl/artikel/929456-slachtpartij-onder-christelijke-izis-in-nigeria  

  



Update 1 juni 2021 

Vrienden van Mercy, 

Bij deze het laatste nieuws van de ontzettende gebeurtenissen van zondag en de gevolgen ervan. Er 

wordt diep ingrijpend leed geleden. Het is moeilijk om daar een juiste voorstelling van te maken, 

zeker als je nooit in Afrika geweest bent. Maar ook als dat wel het geval is, is het nog zeer moeilijk.  

Opvallend is dat een week ervoor de grote doopdienst werd gehouden niet ver van de plaats waar 

een week later de moordpartij plaatsvond. Naar schatting zo' n 15 a 18 km. Voor hen die later in deze 

groepsapp kwamen zet ik nogmaals de foto erop die ik afgelopen zaterdag plaatste. Daarop mogen 

we iets van het werk van de Heere God zien. Nu een week na deze grote doop- en belijdenisdienst 

vond het satanische werk plaats: afschuwelijk, niet te beschrijven wat toen gebeurde. Het gaf en 

geeft ons veel verdriet na de blijdschap die we voelden de week ervoor. 

  

Zondag was er een stroom van gewonden die naar diverse ziekenhuizen en onze kliniek in Onuenyim 

vervoerd werden. Gisteren werden veel omgekomenen begraven. Anderen brachten hun geliefde 

overledenen naar het mortuarium. Van één gezin waren er zelfs 6 personen omgebracht. Het totaal 

aantal mensen wat gedood werd blijkt meer dan 100 te zijn, zo hoorde ik deze avond. Daarvan 

werden er 15 lichamen gevonden in/op de compounds die in brand werden gezet. 

Gewonden zijn er nog velen meer.   

Gisteren was er nog veel paniek ook naar aanleiding van allerlei onterechte geruchten dat de 

aanvallers weer terugkwamen. Vandaag is er meer rust gekomen maar heel begrijpelijk: er is veel 

angst. Velen hebben ook een trauma opgelopen. 

Gisteren schreef ik over ds. Obo. Hij was op weg naar de kerk met zijn vrouw. Onderweg kwamen de 

aanvallers op hen af, de één met een lang mes, de andere met een geweer. Beiden moesten rennen 

voor hun leven. De predikant wist te ontsnappen via de bush. Zijn vrouw vluchtte een andere kant op 

dan haar man. Op haar werd ingeslagen met een lang groot mes. Gewond keek ze achterom de 

overvaller in de ogen en zei iets...ze verwachtte de genadeslag maar...hij liep weg. Zo werd mij 

verteld. Dit is als een bijzondere bescherming van de HEERE ervaren. 



Mij werd gevraagd of er financiële steun gegeven kan worden. Zeker is dat mogelijk. Daarvoor geef ik 

hieronder de informatie door van Bijzondere Noden die deze steun hier coördineert. Bij voorbaat 

dank aan allen die iets willen bijdragen. 

https://bijzonderenoden.nl/project/geweld-in-nigeria/  

Gisteren schreef ik ook iets over de onrust die er was in de stad Abakaliki. Die onrust is er in veel 

meer steden in het zuiden van Nigeria. De onrust die er in de steden was had te maken met het feit 

dat er door een bepaalde groep opgeroepen was om afgelopen maandag uit te roepen tot een 

herdenkingsdag voor de gevallenen tijdens de Biafra oorlog. Gewoonlijk vindt die plaats op 30 mei 

maar omdat die op een zondag viel werd deze maandag ervoor benoemd. Deze groepering heeft zich 

verenigd onder de naam: Indigenous Peoples of Biafra. (IPOB) Zij dreigden via een radiouitzending, 

die ik persoonlijk beluisterde, iedereen te verwonden en als een eigenaar van een winkel(tje) 

zijn/haar verkoopplek zou openen zou diegene dat met de dood moeten bekopen. De gouverneur 

riep op om gewoon aan het werk te gaan. De straten bleven echter leeg. Er zijn in Abakaliki wel 

meerdere mensen omgebracht, zoals ik gisteren al schreef. Ter verduidelijking: dit gebeuren staat 

echter los van de moordpartij waar ik eerder over schreef. 

  

Mag ik opnieuw oproepen tot gebed? De verslagenheid is erg groot, de angst is er nog volop maar de 

HEERE is de Getrouwe.  

De trouw van de HEERE mag door onze broeders en zusters in Nigeria worden ervaren ondanks alles.  

Dat mocht zondag, gisteren en ook vandaag doorklinken in de meerdere telefoongesprekken die ik 

had met diverse van onze vrienden in Nigeria. 

Zij zijn ECHT dankbaar voor onze gebeden en ervaren de kracht daarvan, zo werd vandaag nog 

gezegd. 

Zeer veel dank voor het warme meeleven wat ook wij op velerlei manieren mochten ontvangen.  

 

Met een hartelijke groet,  

Teunis. 


